Plekje in mij

Soms is het donker, soms is het stil
Soms hoor ik een stem die ik niet horen wil

Dan sluit ik mijn ogen en stel ik me voor
Dat ik omringd ben door bloemen
Die zingen in koor:

‘Al is het soms donker, al is het soms stil

Al hoor je een stem die je niet horen wil

Weet dat je mag bloeien

En dat je mag gloeien

Dat je zeeén van tijd hebt om groot te groeien’

Ik open mijn ogen
Mijn hart klopt zacht
Ik ben ik, dat is mijn kracht
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